


IZB wenst u
GEZEGENDE KERSTDAGEN!

Toen Jezus geboren was, ging er een prachtige ster aan de 
hemel te schijnen. Een paar knappe, rijke mannen in een ver 
land zagen die ster. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Er moet nu een 
heel bijzondere baby geboren zijn. Kom, we nemen mooie 
cadeaus mee en gaan naar dat kindje toe!’

Op hun kamelen maakten ze de lange reis. Toen ze Jezus 
gevonden hadden, maakten ze hun tassen open en gaven ze 
de cadeaus. 

Eigenlijk is Jezus ook een cadeau. Van God, voor 
ons. Daarom vieren we feest, Kerstfeest!

“Toen ze de ster zagen, werden 

ze vervuld van diepe vreugde. Ze 

gingen het huis binnen en vonden 

het kind met Maria, zijn moeder. 

Ze wierpen zich in aanbidding voor 

het kind neer. Daarna openden ze 

hun kistjes met kostbaarheden en 

boden het geschenken aan: goud 

en wierook en mirre.” 

Matteüs 2:11-12


