
Jaarthema

Naast de bestaande Focustrajecten bieden wij gemeenten een jaarthema aan, 
met ondersteuning vanuit team IZB-Toerusting. Onze katernen vormen het hart 
van zo’n jaarroute, aangevuld en ondersteund met toerusting richting kerkenraad, 
kringen en gemeente. Het is niet de bedoeling om een precies uitgewerkt 

programma te bieden, liever gaan we samen met de gemeente op zoek naar 
concrete mogelijkheden om het jaarthema ‘handen en voeten’ te geven. We 
zoeken daarbij graag naar creatieve manieren, breder dan alleen in verkondiging 
en kringwerk, om de gemeente als geheel te betrekken bij het jaarthema.

1. Genoeg! 
Jaarthema rond duurzaamheid

Mogelijke betrokkenheid 

IZB-Toerusting:

  • � Voorgesprek met predikant 

en moderamen / missionair 

ouderling & commissie

  • � Gemeente-avond

  • � Toerustingsavond kringleiders

  • � Toerusting kerkenraad

  • � Route met diaconie (2 of 3 

avonden) 

  • � Afronding (kerkenraad, optie: 

gemeente-avond)

3. Gelovige burgers
In gesprek met de samenleving

Mogelijke betrokkenheid  

IZB-Toerusting:

  • � Voorgesprek met predikant 

en moderamen / missionair 

ouderling & commissie

  • � Gemeente-avond

  • � Toerustingsavond kringleiders

  • � Toerusting kerkenraad

  • � Optie: gesprek met plaatselijke 

politici op gemeente-avond

  • � Optie: avond rond ‘Viervoudig 

luisteren’

  • � Afronding (kerkenraad, optie: 

gemeente-avond)

2. Op God gericht! 
Katernen Verlangen! en Gebed

Mogelijke betrokkenheid 

IZB-Toerusting:

  • � Voorgesprek met predikant 

en moderamen / missionair 

ouderling & commissie

  • � Gemeente-avond

  • � Toerustingsavond kringleiders

  • � Optie: start gebedskring, 

vormgeving ‘stille week’ etc.

  • � Toerusting kerkenraad

  • � Ondersteuning rond 10daagse 

‘Uw Koninkrijk kome’

  • � Afronding (kerkenraad, optie: 
gemeente-avond)

4. Woorden geven 
Gericht op concreet missionair werk

Mogelijke betrokkenheid  

IZB-Toerusting:

  • � Voorgesprek met predikant 

en moderamen / missionair 

ouderling & commissie

  • � Gemeente-avond

  • � Toerustingsavond kringleiders

  • � Toerusting kerkenraad

  • � Toerusting missionair team

  • � Optie: opzet missionaire actie 

  • � Optie: avond rond ‘Viervoudig 

luisteren’. 

  • � Afronding (kerkenraad, optie: 

gemeente-avond)

Tenslotte 
De uitwerking zal plaatsvinden in samenspraak met kerkenraad en/of missionaire 
cie. met een plan van aanpak en de omschrijving van het aantal uren. We zijn in 
principe 4 avonden voor de gemeente beschikbaar (met optie voor extra), plus 
voorgesprek en afronding (waarin ook mogelijkheid tot vervolg wordt besproken).

Contact:
toerusting@izb.nl
033-4611949



Woorden geven 
Hoe geef je woorden aan je geloof in Jezus Christus? Hoe ga je 

in op lastige vragen die jou als gelovige soms worden gesteld?  

Wat is ‘getuigen’ eigenlijk en hoe geef je dat gestalte in onze 

tijd? En wat nu als je niet zoveel vrijmoedigheid hebt? Zomaar 

een paar thema’s die aan de orde komen in dit jaarthema. Het 

wil helpen om ons opnieuw bewust te maken van onze roeping in de samenleving 

van vandaag. Niet toevallig beginnen we met het kernwoord ‘luisteren’ en ‘een leven 

dat spreekt’. Want woorden moeten wel gevuld zijn met een levenshouding die 

daarbij past. 

Op God gericht 
Een seizoen lang oefenen we ons in afhankelijkheid. Dat is 

namelijk best lastig voor westerse christenen. Bij “tegenwind” 

gaan we harder roeien, we zetten alle zeilen bij en gaan 

de strijd aan met de elementen. Iemand noemde ons eens 

“praktisch atheïsten”.  Hij zei: ‘Jullie bidden wel, maar in 

de praktijk gaan jullie aan de slag, alsof er geen God is. En 

vergoelijkend wijzen jullie op ora et labora.’

Tijdens dit jaarthema willen we ons oefenen in een blijvende 

biddende houding. Hoe zijn we gemeente als het gebed meer 

is dan een voorafje aan onze actie, maar het centrum van ons 

gemeente-zijn in oprechte afhankelijkheid van God? En hoe wordt in dat gebed ons 

verlangen gevormd? Zodat we ons verlangen herijken aan Gods verlangen...

Aan de hand van twee katernen worden deze thema’s voor ons ontvouwd: 

Verlangen en In gesprek over gebed.

Genoeg!
Onze voetafdruk op aarde is te groot. Onze manier van 

leven is op den duur niet vol te houden. Wie houdt niet 

zich bezig met de gevolgen van klimaatverandering voor 

volgende generaties? Deze actuele thema’s vragen om 

Bijbelse doordenking. Wat betekent het spreken over klimaat, 

duurzaamheid en groen kerk-zijn: is het een hype, of is het pure noodzaak? De 

actualiteit laat zien dat het gesprek hierover nog lang niet afgerond is – ook niet in 

de kerk. Thema’s als schepping, gerechtigheid, matigheid en genieten van het goede 

zorgen ook binnen de kerk voor ongemak. Want waar ligt de grens? En wanneer is 

het genoeg? 

Gelovige Burgers 
Het zijn spannende tijden. De afgelopen jaren zijn we met 

diverse crises geconfronteerd: vluchtelingen, toeslagen, 

Corona, oorlog, economie. De samenleving polariseert en 

het  vertrouwen in de overheid is aan het verdwijnen. En 

niet alleen op wereldniveau spelen de vragen rond macht en 

gezag. Denk aan bedrijven, organisaties, gezinnen. Macht en 

misbruik van macht: het is zomaar aan de orde.  

Hoe ga je als christen om met de machten? Welke plek neem je zelf in in de 

samenleving? Je wilt je geloof verbinden met je concrete leven, maar hoe doe je dat 

in de wereld van vandaag? Heeft de Bijbel hier iets over te zeggen? Zijn er misschien 

aansprekende voorbeelden te noemen, die ons kunnen bemoedigen? Dat zijn de 

vragen die bij dit jaarthema centraal staan.

IZB-Toerusting Jaarthema


